
De eerste winkels aan de Nassaulaan       Eric Bor 

In april 1880 liet Joseph Biegel in Amsterdam bij notaris J.J. Claaassen villa Nassau in het 

centrum van Bussum veilen, omdat hij in zijn nieuwe woning Solitude op de hoek van de 

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg en de Gooilandseweg kon gaan wonen. De villa en het terrein 

werden in 10 kavels geveild, zoals op onderstaande kaart aangegeven.  

 

Antonius Bus 

De veiling werd geen succes. Bij een tweede veiling in oktober kocht makelaar T.B. Vrakking 

het herenhuis, de schuur en de tuin. Voor de overige kavels verschenen verscheidene 

advertenties. In 1881 konden de eerste winkeliers een winkel/woonhuis aan de Nassaulaan 

betrekken. In april gaf Antonius Bus te kennen dat hij zijn manufacturenhandel opende aan 

de Nassaulaan. Dit pand neemt een deel van kavel 2 in beslag (Nassaulaan 1, het pand werd 

in 1967 uitgebreid met Brinklaan 66 in kavel 1).   

 

 

 

 

 



Gerard Dijkhuis en Aldert Meijer 

In juli 1881 maakte Gerard Dijkhuis bekend dat hij een ‘Mineraalwaterfabriek’ met Systeem 

Beins had geopend. Hij beval ‘zich beleefdelijk aan tot de levering van zuiver kogelwater en 

zuivere limonade-gazeuses etc.’ Zijn winkel/woonhuis nam een stukje van kavel 7 in beslag 

(nu 25a, onlangs  verbouwd voor Arthur & Willemijn). Al snel ging hij ook bier en andere 

artikelen in de winkel verkopen, waardoor het een kruidenierszaak werd.      

 

 

 

Gerard was getrouwd met Stientje Meijer. In 1884 liet hij met haar jongere broer Aldert 

Meijer een groter pand voor de fabriek bouwen door  architect Johan Everts, die zich het jaar 

ervoor in Bussum gevestigd had. De fabriek van ‘Dijkhuis en Co’ kwam twee huizen verderop 

(nummer 31, waar nu het pand van de speelgoedwinkel van Den Uyl staat) en was ver naar 

achteren uitgebouwd langs de toenmalige Veldstraat, die de Veldweg en de Nassaulaan 

verbond. (Nu Veldweg.)  

   

  



Architect Johan Everts maakte van de gelegenheid gebruik er een pand voor zichzelf naast te 

bouwen, waarin hij zijn kantoor en woning onderbracht. (Nummer 29, de plek waar nu de 

winkel van Douglas staat. ) Hij ging er met zijn vrouw Femmetje Brouwer en zijn zoontjes 

wonen, toen de panden in 1885 opgeleverd werden.  

In 1892 splitsten Gerard 

Dijkhuis en Aldert Meijer hun 

firma op: de kruideniers-

winkel kwam op naam van 

Aldert, die deze verder met 

zijn vrouw Cornelia Groot 

ging exploiteren, en de 

fabriek werd Gerards 

eigendom. Toen Aldert in 

1899 aan longontsteking 

overleed, zette zijn vrouw de 

winkel voort. (Opvallend was 

de reclame voor sigaren van 

Boele in de gevel.) 

Gerard Dashorst 

Op 27 oktober 1881 bracht burgemeester Langerhuizen ‘ter openbare kennis’ dat aan de 

broodbakker Gerardus Dashorst vergunning was verleend om in een pand aan de Nassaulaan 

een broodbakkerij te vestigen. Dit pand lag in kavel 2 naast de winkel van Antonius Bus.  In 

1886 verkocht Dashorst dit winkel/woonhuis aan Jacob Meijer, een broer van Stientje 

Dijkhuis-Meijer en Aldert Meijer. Jacob had deze bakkerszaak tot 1910.  

  

 

 

 

 

 

De winkel met uithangbord 
links is bakkerij J. Meijer 

 

Bronnen: Informatie uit Archief Historische Kring Bussum; verscheidene edities van de Gooi- 
en Eemlander, informatie over de familie Everts van janmolenweg.nl; informatie over 
Dijkhuis en Meijer uit blogs Familiegeschiedenis van Marco in ’t Veldt 

Kruidenierswinkel Weduwe A. Meijer in 1902 


